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Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.

We wensen jullie het allerbeste en het mooiste wat er
is.

En telkens opnieuw, 
een ander wonder.

Vanuit het voltallig team van Manoir Fleuri wensen
we iedereen een heel gelukkig nieuwjaar.

Wij kijken er alvast naar uit om ook in 2024 samen
met jullie veel mooie momenten en herinneringen te

maken. 

V O O R W O O R D

                   Beste bewoners en familie,
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Oude Liedjes
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Jan De Wilde - 
Eerste sneeuw

Refrein:
Kijk eens naar omhoog en kijk

De lucht is grijs en zit vol vlokken
'k wou dat dit kon blijven duren
Dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef
m'n ogen uit

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef
m'n ogen uit

Ik kon het niet geloven, maar voor de
vensterruit

Viel zacht naar beneden, de eerste sneeuw

Mijn mama kwam naar boven, 't is tijd om
op te staan

Mijn mama kwam naar boven, kom trek je
kleren aan

Mama, lieve mama, kijk eens naar benee
Ga je met mij mee, in de eerste sneeuw

REFREIN

Waar is mijn wollen muts nu, waar is mijn
dikke sjaal

Waar is mijn wollen muts nu, waar is mijn
dikke sjaal

En ergens in de kelder, ligt toch nog die
slee

Papa moet me duwen, door de eerste
sneeuw

REFREIN

Nu twintig jaren later, heb ik geen zin om
op te staan

Nu twintig jaren later, kijk ik weer uit het
raam

Mijn mama zal niet komen, mijn mama is
lang dood

Ze ligt al lang beneden, in de eerste
sneeuw

REFREIN

In de eerste sneeuw
In de eerste sneeuw
In de eerste sneeuw
In de eerste sneeuw



Het apparaat bestaat al meer dan 100 jaar. 

De uitvinder van de telefoon is Alexander Graham Bell. Hij vond de telefoon uit in
1876. Ongeveer 130 jaar geleden presenteerde Alexander Graham Bell een

trechtervormige uitvinding met een varkensblaas als vlies. 
Charles Bourseul is als eerste op het idee gekomen van de telefoon. Dat was in

1854. 

Alexander Graham Bell wordt vaak genoemd als de uitvinder van de telefoon, maar
dat is niet helemaal waar, want de echte uitvinder is Antonio Meucci. 

In 1860 was het de Duitse natuurkundeleraar Philipp Reis die het voor het eerst voor
elkaar kreeg om te praten via een telefoon. Het was een houten apparaat dat

bestond uit een opnemer (zender) en een weergever (ontvanger), deze waren met
elkaar verbonden door middel van twee draden. Hij heeft ook de naam bedacht. 
Doordat de toestellen die hij maakte niet makkelijk in gebruik waren, sloeg zijn

uitvinding niet aan en overleed hij zonder dat hij bekend werd. 

In 1871 slaagde Antonio Meucci er ook in om een telefoonverbinding tot stand te
brengen. Hij had alleen niet genoeg geld om patent aan te vragen op zijn uitvinding. 
Daardoor kon Alexander Graham Bell een akte aanvragen. Hij was het degene die

officieel zijn naam verbonden heeft aan de uitvinding die wij nu telefoon noemen. Hij
kon het wel betalen. 

Het werkwoord "bellen" is afgeleid van zijn naam.
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Geschiedenis

Alexander Graham Bell Philipp Reis Antonio Meucci



Het woord telefoon is afgeleid uit het Grieks en  betekent: ver geluid.

Als je telefoneert betekent dat dat je via de kabel of door de lucht via zendmasten met
iemand spreekt. 

Doordat je praat in de hoorn, zet de telefoon je stem over in een elektrisch signaal. Dit
signaal wordt door telefoonlijn naar degene gestuurd met wie je belt. In het toestel van
de andere wordt het elektrische signaal weer overgezet in geluid dat bijna hetzelfde
klink als dat van de spreker. 

Alle telefoons zijn verbonden met een telefooncentrale in de buurt. Als je het nummer
van iemand intoetst, stuur je signalen via de telefoonlijn naar de centrale. Dit gebeurt
via kabels.

Als je in een ander land (over zee) zit, gaat je gesprek via een communicatiesatelliet.
De huidige telefooncentrales werken digitaal.
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Wat is de telefoon en hoe werkt het?

Communicatie satelliet 

De telefoonlijn kan ook gebruikt
worden voor het internet of een fax,
maar als je hem gebruikt voor
internet kun je er niet op hetzelfde
moment mee bellen.

Telefooncentrale in 1892 Digitale telefooncentrale

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Digitaal
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Telefoon : vroeger en nu

De mobiele telefoon vroeger tot nu - 1973 tot heden.

1876, de eerste telefoon

1922, draaischijftelefoon

1910, eerste Marty telefoon

1940, telefoon bakeliet

1980, eerste telefoon met toetsen



Op zaterdag 6 januari vieren we drie koningen. Maar kennen jullie ook het verhaal achter drie
koningen? 

Het verhaal begint met drie wijzen, Caspar, Melchior en Balthazar. Ze zien een ster hoog aan
de hemel en ze volgen die ster. Wat blijkt, de ster wijst hen de weg naar de kribbe waar

kindje Jezus samen met zijn ouders Jozef en Maria verblijven. 

Ze namen voor het pasgeboren kindje cadeautjes mee, namelijk: wierook, mirre en goud. De
cadeautjes hadden elk een symbolische waarde. Goud is het symbool voor koningen,

wierrook voor Jezus' goddelijke afkomst en met mirre werd aangegeven dat dit kindje zou
lijden in zijn leven.

Tradities 

Nu gaat drie koningen gepaard met enkele tradities. Zo eten we op drie koningen ‘drie
koningentaart’. Iedereen eet dan een stuk taart, in de taart zit een boon vertopt. Wie in zijn
stuk taart de boon heeft, is voor de rest van de dag koning en mag de kroon dragen, die bij

de taart wordt meegegeven.

Kinderen verkleden zich ook in Caspar, Melchior en Balthazar en gaan van deur naar deur en
zingen liedje en krijgen dan een snoepje.

Het liedje dat ze zingen gaat als volgt:

Driekoningen, Driekoningen,
geef mij ‘ne nieuwen hoed;
M’nen ouwen is verslete,

ons moeder mag ‘t nie weten.
Onze vaoder heget gèld

op de rooster geteld.

8



Op 21 januari is het wereld knuffeldag. Op die dag geef je iedereen waar je veel om geeft
een extra stevige knuffel. Dat kan je geliefde zijn, maar natuurlijk ook je kind, hond, kat,

beste vriend, ouders en ga zo maar door.

Geschiedenis

Wereld Knuffeldag (National Hugging Day) werd voor het eerst gevierd in 1986 in Clio,
Michigan, USA. Inmiddels wordt deze dag in meerdere landen gevierd. Het is hét moment

om te laten blijken hoeveel je van iemand houdt.

De bedenker van Knuffeldag raadde wel aan om eerst even te vragen of de andere persoon
een knuffel ziet zitten. Niet iedereen is ervan gediend. Hij riep Knuffeldag in het leven omdat
hij de Amerikanen zo verlegen vond, hij hoopte dat Wereld Knuffeldag daar verandering in

zou brengen.

Opvoeding

Knuffelen doen we vaak en dat is alleen maar gezond. We doen het vaker dan ooit en we
schamen ons er ook niet voor om het te laten zien. We knuffelen bij een begroeting, om

elkaar te troosten, te steunen of gewoon omdat we elkaar lief vinden. Hoe je ermee omgaat
in het dagelijks leven hangt ook veel af van je opvoeding. Ken je het vanuit de opvoeding of

juist niet. Is het iets wat je van huis uit hebt meegekregen dan zal je er op een hele
natuurlijke manier mee omgaan en is het iets wat je niet kent dan voelt het wat onwennig

voor je. 
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Er is o.a. de berenknuffel. Dit is een verbintenis tussen twee mensen die van elkaar
houden. Het is een stevige en geruststellende knuffel die meer zegt dan duizend

woorden. De kracht van een knuffel is verbondenheid. Het is een band tussen geliefden,
huid aan huid hart aan hart. Vrienden tonen begrip en kinderen zoeken veiligheid in een

knuffel. Maar het heeft ook nog een andere betekenis. Kinderen hebben vaak een
lievelingsknuffel (een zacht beestje of poppetje van een baby of kind) en met de knuffel
kan het kind zichzelf tot rust brengen en zelf bepalen hoeveel troost hij nodig heeft. De

nabijheid hiervan helpt het kind zelfstandig te worden en controle te houden over
moeilijke situaties.

Dit zijn heel veel weetjes over de knuffels die we allemaal zo nodig hebben en meer doet
dan we beseffen. \Laten we gewoon lekker genieten van de o zo belangrijke knuffels die

we geven en ontvangen…..

Voordelen van knuffelen

1. Knuffelen is goed voor je relatie

Volgens een onderzoek van ABC News is Knuffelen erg belangrijk als je al lang een relatie met
elkaar hebt. Vrouwen en mannen krijgen er een blij en gelukkig gevoel van. Het is zelfs

bewezen dat je relatie langer standhoudt als je veel knuffelt.

2. Knuffelen verlaagt je bloeddruk

Een goede knuffel doet wonderen. Een aanraking door een ander zorgt voor het vrijkomen
van oxytocin, een stofje in je hersenen. Oxytocin zorgt er onder andere voor dat je bloeddruk

omlaag gaat en je minder stress voelt.

3. Je wordt er gelukkiger van

4. Knuffelen zorgt voor meer verbinding

Knuffelen doet daadwerkelijk iets met je lichaam.

5. Je gaat beter communiceren

Dat je door knuffelen beter gaat communiceren heeft meerdere oorzaken. Als je veel knuffelt,
ben je veel dicht bij elkaar, wat een vertrouwd gevoel geeft. En als je je vertrouwt voelt, deel je

makkelijker wat je dwars zit.
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Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Een katholiek feest, maar vooral ook de dag waarop
we pannenkoeken eten. Een traditie die we met plezier in ere houden.

Lichtmis wordt gevierd 40 dagen na de geboorte van Jezus. Het is de herdenking van het
zuiveringsoffer dat Maria moest brengen. Volgens de joodse wet moest een pasgeboren
jongen namelijk 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het

publiek te worden getoond.

Traditioneel werd er op Lichtmis een kaarsenprocessie gehouden. Zo kregen gelovigen
kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis.

Maar meer gekend is de traditie van de pannenkoeken: “Er is geen vrouwtje nog zo arm, of
ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.” Lichtmis wordt beschouwd als een dag van

voorspoed. Wie met Lichtmis pannenkoeken eet, zou een voorspoedig jaar tegemoet gaan.

Er zijn bronnen die beweren dat het bakken van pannenkoeken verwijst naar het licht of de
zon. (de vorm en de bleke kleur van pannenkoeken) 
Ook hier is een mooie warme spreuk van toepassing:

 - Op Lichtmis is er geen vrouwke zo arm, of zij maakt haar panneken warm -
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25 personen

PANNENKOEKEN 

OP GROOTMOEDERS WIJZE

Smelt de boter op een laag vuur.1.
Klop de eiwitten stĳf. (Hou de
eidooiers apart)

2.

Breng de bloem met de suiker (en de
vanillesuiker) in een grote mengkom.

3.

Los de gist op in wat lauwe melk en
voeg toe aan de bloem aan de suiker.

4.

Warm melk en water samen op tot
het mengsel lauw is en voeg toe aan
het beslag.

5.

Voeg ook de olie en de gesmolten
boter toe.

6.

Voeg de eidooiers toe en roer zeer
goed tot er geen brokjes meer in het
beslag zitten.

7.

Schep de stĳfgeklopte eiwitten onder
en mix het beslag nog eens met de
staafmixer tot een homogeen
mengsel.

8.

Laat het beslag afgedekt rĳzen op een
warme plaats en roer af en toe
voorzichtig om.

9.

Bak het beslag tot pannenkoeken in
een platte pan.

10.

1 kg (gewone) bloem

1 liter melk

1 liter water

4 eetlepels suiker

Eventueel 1 zakje

vanillesuiker

2 eetlepels

(maïs)olie

8 eieren

150 gram boter

50 gram verse gist

Ingrediënten

TIP
W�l �e l�ever geen verse g�st gebru�ken,

dan kan �e zelfr��zende bloem �n plaats

van gewone bloem gebru�ken. Dan laat �e

de g�st weg en hoef �e het beslag vooraf

n�et te laten r��zen.
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14 februari vieren we Valentijn. Op deze dag leggen we onze geliefde eens extra in de
watten. 

Hoe is Valentijn ontstaan? 

 Een legende verteld dat er een bisschop was die een heidense soldaat met zijn
christelijke geliefde trouwde. Mensen kwamen dit te weten en er kwamen nog jonge
koppeltjes bij hem om te trouwen.  We vieren dit op 14 februari omdat men denkt dat

‘Valentijn van Rome’ op die dag gestorven is.

In het jaar 1537 werd Valentijn een officiële feestdag. Men begon met romantische
gedichten te schrijven naar hun geliefde. In 1850 begon met ook valentijnskaartjes te

verkopen, wat een groot succes werd.

Bij Valentijn denken we ook vaak aan Cupido, maar wie is Cupido?

Volgens de Romeinse Mythelogie is Cupido de god van de liefde. Hij wordt meestal
afgebeeld als een naakt, mollig jongetje met vleugeltjes en een pijl-en-boog. Volgens
de mythe beschikt hij over pijlen om mensen verliefd te laten worden. Het zijn mooie
scherpe pijlen met een gouden punt. Om mensen en Goden verliefd te laten worden

moet hij die pijlen schieten in hun harten. 

Cupido was het hulpje, volgens sommigen zelfs de zoon, van de Romeinse godin van
de liefde en de vruchtbaarheid Venus. In sommige mythen is hij de zoon van Venus en
Vulcanus, maar er zijn ook verhalen waarin hij de zoon is van Venus en haar minnaar
Mars. vandaar dat soms ook wel eens gezegd wordt Vrouwen komen van Venus en

mannen van Mars
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulcanus_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mars_(mythologie)


Het gekkengetal

Het getal 11 wordt gezien als het ‘’gekkengetal’’ en wordt vaak gelinkt met carnaval. 
Het wordt zo genoemd omdat 10 als het getal van perfectie wordt gezien en 12 als het

heiligengetal. Het getal daartussen in is 11 en wordt hierdoor als het gekkengetal beschouwt. 
Tot slot bestaat 11 uit 2 keer 1 en dit staat voor gelijkheid. De link met carnaval wordt hier gelegd

omdat hier iedereen ‘’gek’’ verkleed is en gelijk is! 

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Er wordt het begin van het vasten mee gevierd. Dit
is de periode van veertig dagen voor Pasen, die begint op Aswoensdag.

 Waarom heet het carnaval? 

De betekenis van het woord Carnaval is niet helemaal zeker. Mogelijk is het woord ontstaan uit de
twee Latijnse woorden carne (vlees) en vale (vaarwel). Tijdens de vastenperiode werd er immers

geen vlees gegeten.

Verkleden 

Bij feesten ging het er vroeger om dat iedereen gelijk was. Natuurlijk waren er altijd verschillen
tussen machtspersonen en bijvoorbeeld armen. Om dit niet zo te ervaren tijdens feesten en

partijen gingen mensen verkleed, zo was iedereen even gelijk aan elkaar. 

Wist je dat?

Carnaval over de hele wereld gevierd wordt? Bij ons, in Nederland, Duitsland, Venetië, Amerika,
Columbia … Het grootste carnaval is in Rio de Janeiro.

  Carnaval in Duitsland wat eng is? Zij organiseren een heksensprong over vuur, en dragen
maskers van dierenhuiden.
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Puzzelhoek
Verbind de opeenvolgende cijfers.
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Puzzelhoek



Janine
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Hallo,

Mijn naam is Janine Hornez. Ik ben geboren op 7 juli 1930 in Lille. Ik heb een zus
Françoise en een broer Philippe, maar die is nu overleden. Mijn man heette Serge, maar
hij is ook overleden. Mijn 2 dochters heten Isabelle en Laurence. Ik heb ook 9
kleinkinderen.
  
Als kind woonde ik in Lille. Toen ik getrouwd was, ben ik verschillende keren verhuisd. We
hebben een paar jaar in Engeland gewoond en ongeveer een jaar in Zwitserland. Dat was
voor het werk van mijn man. Daarna gingen we terug naar Frankrijk.

Ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit van Lille, maar ik heb mijn studie niet
afgemaakt. Mijn man was doctor in de rechten. Ik werkte als lerares op een openbare
school.  Daarna, toen ik mijn kinderen kreeg, ben ik gestopt met werken.

We hadden grote honden (Duitse herders). Mijn man was zot van honden. Ik reisde naar
Australië en Nieuw-Zeeland als mijn man daar voor zijn werk moest zijn. Toen we eenmaal
kinderen hadden, gingen we vaak naar zee.

Vroeger bakte ik graag. In mijn vrije tijd lees ik graag, ga ik buiten wandelen, speel ik
scrabble en neem ik deel aan de dagelijkse activiteiten hier. Ik vind het ook leuk om
bezoek te ontvangen voor een babbeltje.

B E W O N E R  A A N  H E T  W O O R D



Mijn hobby’s zijn fitness en koken met mijn kinderen. In mijn kinderjaren zong ik in
een koor in Rekkem. Vroeger speelde ik badminton. In mijn vrije tijd ging ik vaak
helpen in de traiteurszaak bij mijn grootouders. 

Elk jaar ga ik voor enkele dagen met mijn gezin naar de Ardennen. Ik geniet vooral
van wandelingen en de mooie natuur. 

Ik ben empathisch ingesteld. Ik werk graag voor de mensen met mijn hart op de
juiste plaats.
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P E R S O N E E L S P R A A T J E

Daphné
Hallo,

Mijn naam is Daphné Reynaert en ben 38 jaar. Ik ben reeds 7 jaar
gehuwd met mijn man. Ik ben geboren en getogen in Rekkem. 
Ik heb 3 kinderen: Mathis 16 jaar, Manon 13 jaar en Morgan 7jaar.

Ik heb twee poezen, waarvan 1 naaktkat. Ze heten Khabib en Rosa. 2
hamsters en een lieve hond Sya. Ook heb ik een zwemvijver waar mijn
kinderen dolle pret in beleven.



WELKOM
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In november en december werd ons huis uitgebreid met enkele nieuwe
bewoners...de ene blijft maar eventjes; de andere zijn blijvertjes :

     Kom binnen,
doe je jas maar uit

Welkom thuis !
Dit is het huis

waar wij
wonen en leven !

Ga gerust even zitten,
wij luisteren naar je verhaal.

Wil je een koekje bij de koffie?
Dit huis heeft vele deuren;
achter iedere deur woont 

een uniek verhaal
De kamerdeur is slechts een houten schot

Jij staat binnen en je levensverhaal
zoekt een weg naar buiten

bel maar...roep maar...vertel
wij zullen je graag zien

en je omarmen
met warme zorg,

de fonkel in je ogen terugvinden
je het gevoel geven
dat je iemand bent.

Je mag er zijn, voel je thuis
achter deze deur

in onze thuis

Marie Thérèse
Balduyck

H10

Nadia Dedrie
H26

Marie-Thérèse
Delmotte

H104



WELKOM

In november en december werd ons huis uitgebreid met enkele nieuwe
bewoners...de ene blijft maar eventjes; de andere zijn blijvertjes :

     Kom binnen,
doe je jas maar uit

Welkom thuis !
Dit is het huis

waar wij
wonen en leven !

Ga gerust even zitten,
wij luisteren naar je verhaal.

Wil je een koekje bij de koffie?
Dit huis heeft vele deuren;
achter iedere deur woont 

een uniek verhaal
De kamerdeur is slechts een houten schot

Jij staat binnen en je levensverhaal
zoekt een weg naar buiten

bel maar...roep maar...vertel
wij zullen je graag zien

en je omarmen
met warme zorg,

de fonkel in je ogen terugvinden
je het gevoel geven
dat je iemand bent.

Je mag er zijn, voel je thuis
achter deze deur

in onze thuis

Simonne
Vancraeynest

H107

Anita  Aspeslagh
H114
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A F S CH E I D
"In iedere traan van verdriet,

glinstert een mooie herinnering"
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A F S CH E I D
"In iedere traan van verdriet,

glinstert een mooie herinnering"
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J A R I G E N

Hiep  hiep  hoera
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Ann
7 januari

Monique 
4 januari

Linda 
4 januari

Peggy
5 januari



Hiep  hiep  hoera
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Audrey
9 januari

J A R I G E N

Tatiana 
8 januari

Shana
9 januari

Cassandra 
8 januari



J A R I G E N

Hiep  hiep  hoera

Anita
20 januari

Marc
14 januari

Jeanine 
11 januari

Faye 
10 januari
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J A R I G E N

Hiep  hiep  hoera

Monika 
13 februari

Jacqueline
13 februari

Mérina 
13 februari

Joanna
5 februari
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J A R I G E N

Hiep  hiep  hoera

Kristien 
16 februari

Margo 
17 februari

Séverine
28 februari

Gilbert
15 februari
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T E R U G B L I K  O P  V O R I G E  M A A N D

Knutselen herfst
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Pannenkoeken
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Werelddierendag
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Fruitsalade maken
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Mosselfeest

36



37



Knutselen halloween
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WAFELENBAK
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Muzikaal pak
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Verjaardagsfeest met miljan duo
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pannenkoeken
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Knutselen: koekenpakketten
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kerststukjes 
maken
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sinterklaas
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Kerstfeestje met oliebollenkraam
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